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HERTEHART:  
MEESLEPENDE  
MINI-OPERETTE 
VOOR JONG EN OUD

28 maart. Lucie, May en hun ouders uit Zoutleeuw zakken af 

naar Hasselt. Want daar voert De Kolonie MT Hertehart op, een 

romantische mini-operette voor 4+. De familie heeft de smaak 

helemaal te pakken.

Op de valreep komt de familie aan. Opgehouden door wegenwer-

ken. Dus staan ze als laatsten in de groep wachtenden. De zaal-

deuren zijn nog maar net opengegaan. May (3,5) klampt zich on-

geduldig vast aan papa’s been. Lucie (5) huppelt onrustig rond. De 

zusjes glunderen, vol verwachting. Dan dribbelen ze de zaal binnen.

 Ereloge voor kinderen, helemaal vooraan

Lucie installeert zich meteen helemaal vooraan. Naast de an-

dere kinderen op de poefjes, als een ereloge. May aarzelt even … 

en klimt dan verlegen bij papa op schoot. Op de tribune voor de 

‘grote mensen’.

Boven het decor zweeft een groot gewei met een hartvormig wa-

penschild: welkom in kasteel ’t Hert! De zusjes kijken met grote 

ogen toe hoe het decor tot leven komt. Met warme accordeon-

klanken en een boot op een draaiende grammofoonplaat. Dan 

springen de acteurs tevoorschijn. 

 Kapitein Hert keert terug

Groot nieuws! De wereldreis van kapitein Hert loopt ten einde. Hij 

keert binnenkort terug naar zijn kasteel in het bosrijke Hertefret-

ten. Hart, de kinderloze gouvernante, springt een gat in de lucht. 

Want zij wachtte daar al die maanden op hem. Stilletjes verliefd. 

De kapitein zijn stoomboot zet koers naar huis – zo kondigt de 

accordeon aan. Dus binnenkort laat hij de zee met stinkvissen 

achter zich. Terwijl Hart dat vertelt, knijpt ze in een met water ge-

vulde vis. Lucie en de andere kinderen in de ‘ereloge’ krijgen een 

douche. Ze krijsen opgewonden. En May? Die kruipt voorzichtig 

van papa’s schoot naar haar zus toe – op de eerste rij.

 Zucht om liefde

Zodra de kapitein terug is, wil hij weer weg. Naar zijn ‘aajland’ (ei-

land). Hart krijgt een krop in haar keel. Net als Lucie en May. Gaat 

Hert haar na zo lang wachten echt achterlaten? Om in zijn eentje 

op een eiland te gaan wonen? En wat met haar droom om herte-

hartekindertjes met hem te maken? May kijkt vragend naar haar 

ouders. Lucie zit op het tipje van de poef. 

 Muziek zet de juiste toon

Opgetogen gezichten na de voorstelling. Lucie en May ravotten 

vrolijk in de zaal. 

Vonden ze de voorstelling leuk? Ze knikken enthousiast. “De kapi-

tein was wel heel boos”, zegt Lucie. “Hij kwam thuis, en zijn kasteel 

was kapot.” En was hij op het einde ook nog boos? Ze schudt haar 

hoofd. “Nee, verliefd.”

Ook de ouders zijn enthousiast: “Een aanrader. Geen typische 

musical, maar ook geen klassieke operette. Kortom, een uniek 

concept.” Of ze wel vaker naar voorstellingen gaan? “Ja, meestal 

in Hasselt, Genk of Sint-Truiden. Ook voor ons is dat ontspan-

nend. We zoeken altijd naar iets voor de leeftijd van onze doch-

ters of een beetje ouder. Want meestal kunnen ze ook die stukken 

perfect volgen. En muziek in een voorstelling? Dat werkt áltijd.”

De familie gaat nog even nagenieten in de stad. Nu ze toch in Has-
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